Nacht van de duisternis

Een groot succes toen de nacht viel over de Vijfwegen, het gehucht op het knooppunt van Staden, Houthulst en Langemark. Zowat
350 deelnemers kwamen aan de start voor een wandeling onder sterrenlicht.

Halverwege mocht Natuurpunt de wandelaars ontvangen om hen kennis te laten maken met de dieren die elke dag het nachtleven
verkiezen.

We gingen met de batdetector op zoek naar vleermuizen en met een lichtval probeerden we nachtvlinders te vangen. Helaas was het
net iets te koud voor een grote vangst maar de uitleg was al interessant genoeg op zich.

De muizen liepen gelukkig wel gewillig in de vallen voor wat pindakaas en konden op het enthousiasme rekenen van de vele kinderen
die mee wandelden.

Binnen in de schuur zetten we de verschillende marterachtigen nog eens op een rij en ook een oude verzameling opgespelde nacht-
vlinders kon op heel wat bijval rekenen.

We zagen heel de avond door een constante stroom van blije en contente mensen op onze site passeren.

En natuurlijk namen we van de gelegenheid gebruik om Natuurpunt Groot-Staden nog wat bekender te maken. Weer wat extra ziel-
tjes voor onze nieuwsbrief en facebookgroep!
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Muizenschrik overwinnen met Michael!

De achtkoppige Natuurpunt-nachtploeg

Een hoekje van Natuurpunt in Ivans schuur Muizen in het vizier
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