Nestkastjes gevuld met...

gedichten en verhalen... in Oekene

Op vrijdag 30 april was er in de basis-
school “De Ark” in Oekene een timmerac-
tie gepland voor het 6° Leerjaar om me-
zennesthkastjes te maken.

Dit schooljaar was er beslist om een gans
jaar “poézie” in de kijker te zetten en een
apotheose te geven op het schoolfeest van
zondag 6 juni, met als thema “Liefde voor
Letters”. Vanuit het 6° Leerjaar kwam het
idee om de lievelingsgedichten van de leer-
lingen in een kastje te presenteren en een

vogelkastje leek de ideale oplossing.

Dus werd Ludo Momerency aangesproken
om voor het nodige materiaal te zorgen, nl.
losse plankjes en nagels. Ik had Frans Roels
(ervaren man in het onderwijs) gevraagd
om te helpen voor de nodige begeleiding
gedurende het timmeren.

Juf Caroline Persyn had alles zeer goed
voorbereid, opas waren zelfs aanwezig
voor de nodige steun en hulp bij het ma-
ken van de kastjes, de kinderen hadden
grote verwachtingen en keken uit naar
deze namiddag.

Eerst was er een woordje uitleg over de
nestkastjes en de meesjes... beelden van
een broedend koolmeesje werden live ge-
toond op een groot scherm in de klas via
de website www.beleefdelente.nl ... vragen
werden gesteld... kortom de nieuwsgie-
righeid en enthousiasme droop zo van de
gezichtjes af.

De kinderen waren dus goed opgewarmd
en hun vingers tintelden om aan de slag te
kunnen gaan. In groepjes van 3 konden de
leerlingen naar hartelust hun eigen nest-

kastje in elkaar timmeren, en was het een
geklop van jewelste dat het een lieve lust
was om van die losse plankjes een huisje
voor de mezen te maken... trots dat ze wa-
ren toen het hen geluke was.

Nu gaan de kinderen hun nestkastje “pim-
pen” langs de buitenkant... ze suggereren
met tekeningen, versieringen, voorwer-
pen... wat de inhoud van het gedicht van
hun kastje kan geven vb. gedicht “Boerke
Naas” van Guido Gezelle: een tekening van
een boer, strohalmen, klein geldbeursje. ..

De bezoekers bekijken de buitenkant van
het kastje, raden waarover het gedicht gaat,
wanneer ze het opendoen kunnen ze het
gedicht lezen. Ontroerend, ontwapenend,
of ongezouten en hartverscheurend? Veilig
in nestkastjes opgeborgen!

Na het project worden de
versieringen er opnieuw af-
gehaald, en het kastje wordt
gebruike waar het uiteindelijk
voor gemaakt werd... namelijk
om meesjes erin te laten nes-
telen.

Wij, als Natuurpunters, heb-
ben intens genoten van de
belevenis met die groep jonge
gasten rond de natuur.

Ook dank aan Juf Caroline,
die de kinderen kon motive-
ren en zorgde voor een puike
organisatie van een mooie en
leerrijke namiddag.

Willy De Ruyter

Meetkerkse Moeren
en Uitkerkse Polders

Vier vogelliefhebbers worden verwelkomd door een zwarte rood-
staart aan de betonfabriek langs het kanaal Brugge-Oostende.
Niettegenstaande het koude weer genieten ze van een mooie wan-
deling, die start via de Lege Moerstraat (met een kramsvogel in
een houtkant) naar de Put van Meetkerke. Daar maken twee
Sfuten een baltsdansje. Wat verderop brengt een buizerd vers nest-
materiaal naar zijn nest.

Een aarden weg, de Moerstraat, leidt hen het heringerichte land-
schap in. De lage hooiweiden met greppeltjes biedt een geschike
foerageergebied voor tureluur, witgatjes en bergeenden. Een
prachtige rietkraag biedt beschutting voor een blauwborst. Maar
hij verraadt zich door, zij het nog schuchter, te zingen. Opge-
schrike door de wandelaars, vliegen acht wulpen jodelend weg, en
zoekt een grote zilverreiger beschutting in een door hoge bomen
omringde waterplas. Een cetti’s zanger laat zich horen en een riet-
gors laat zich zien boven op een rietstengel.

Omdat het bezoekerscentrum Groenwaecke nog niet open is,
neemt het gezelschap hun broodmaaltijd in café het Putje langs
de Blankenbergsesteenweg in Uitkerke.

Het interessante aan deze periode in het jaar, is dat heel wat win-
tergasten er nog in behootlijke aantallen zijn, zoals de kolganzen
en de smienten, terwijl de grutto’s en graspiepers hun baltsvlucht-
jes reeds maken. Kluten maaien door het water naast winterta-
lingen.

Omdat de zon er begint door de komen, besluit de groep om €’s
de grote toer te doen via de Scharebrug en terug via de wandel-
brug aan de Verloren Hooistraat. Onder het vrolijk twinkelen
van een hoge veldleeuwerik zien ze in de verte een lepelaar neer-
strijken. Op een nat afgegraven stuk zitten zeven bonte strandlo-
pers die even later “licht/donker”-zwenkend wegvliegen. Iemand
ziet een wezeltje wegglippen tussen graspollen.

In het bezoekerscentrum Groenwaecke, dat ondertussen open is,
wordt de dag besloten, bladerend in het nieuwe Uitkerkse jubile-
umboek. Wat een prachtig natuurgebied is dit toch geworden!

Philippe
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