
30 JAAR ”DOOR WEER EN WIND” 
 
Langsheen koude natte en ver overgebogen 
waaibomen en zo donker als een zwaar bewolkte 
winteravond kan zijn, was er een bestuursvergadering 
in het huisje van Paul Houwen, eindeloos ver gelegen 
op het einde van een slijkerige weg ergens langs de 
Blankaart. 
“Ha, ge zijt daar, door weer en wind” zei Paul, en het 
doel van onze vergadering was volbracht. “DOOR 
WEER EN WIND”, zo werd ons afdelingsblad 
genoemd. 
We schrijven 1972. We waren de eerste 
Wielewaalafdeling met een eigen streekblad met een 
verslag van iedere uitstap en een beschrijving van de 
volgende. 
Het hoofdbestuur van Turnhout, zijnde de almachtige 
voorzitter EH. Seghers, werd wantrouwig, maar we 
beloofden onze dierbare “DOOR WEER EN WIND” 
alleen aan Wielewaalleden te bezorgen. Het 

vraagstuk was opgelost en twee, drie jaar later had iedere afdeling zijn eigen streekblad. 
Onze eerste officiële ledenlijst dateert 26 maart 1954 en telde 29 leden. Daarvan blijft nog één 
persoon over: Adhemar Lagrou. Louis Demees (de vader van Jan) was de eerste secretaris 
aangesteld door het hoofdbestuur van Turnhout. Hij overleed in 1957. 
In 1958 was het de beurt aan Jan Demees en Adhemar Lagrou met een vrolijke dienst van 20 jaar 
secretaris en voorzitter. We beleefden een “storm en drang”-periode eigen aan die tijd van toen. 
Busuitstappen waren een ongehoorde luxe en in 1960 kregen we zelfs onze eerste meerdaagse met 
eigen leden (17 pers.) naar Schouwen-Duiveland en bij gebrek aan beter logerend in afgedankte 
tramwagons... 
Het volgend jaar deden we het nog beter en beleefden we een weekend in het verre Cap-Grisnez wat 
daarna een tienjarige traditie werd. 
In die tijd van toen bezochten we ieder jaar de Braakman, een nog niet afgesloten arm van de 
Schelde met sterke eb en vloed en duizenden waadvogels. En dan naar Philipinne: bekend voor de 
beste mossels van de wereld. 
En nog eens in die tijd van toen tenslotte, ieder jaar een luxe-bal met onze lieve dames allemaal “in ‘t 
lang”... 
En zo beleeft iedere vereniging zijn “tijd van toen” maar onze “DOOR WEER EN WIND” is steeds 
gebleven! 
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