
Historiek van Wielewaal afdeling Mandelstreke 
(of: Hoe het allemaal groeide) 
 
Op 25 maart 1954 werd in Roeselare een afdeling van de Wielewaal opgericht: afdeling Mandelstreke 
was geboren! 
De eerste voorzitter was Remi Surmont. Bij de pioniers hoorden o.a ook onze erevoorzitter Adhemar 
Lagrou en Jan Demees, die nog steeds actief lid zijn. 

Bij Paul Houwen en zijn vriend Antoon De 
Roo, die ook tot de eerste leden behoorden, 
was de liefde voor de natuur er gekomen via 
hun interesse voor de gierzwaluwen rond de 
Sint-Michielstoren en het Klein Seminarie. 
Diezelfde fascinatie voor de gierzwaluwen 
gaf twee jaar geleden de aanzet tot het 
plaatsen van nestbakken voor gierzwaluwen 
in Roeselare en omgeving door onze 
afdeling. 
 
Paul Houwen werd conservator van het 
natuurreservaat De Blankaart (in Woumen) 
van 1961 tot aan zijn dood in 1991, en 
medewerker van de Volkshogeschool op De 
Blankaart van 1961 tot de activiteiten er in 

1973 werden stopgezet. Meteen was de link gelegd tussen de Wielewaal-afdeling Mandelstreke en De 
Blankaart. Velen onder ons hebben er regelmatig natuurweekends gevolgd in de periode van de 
Volkshogeschool. Er ging geen jaar voorbij zonder dat we op excursie gingen naar De Blankaart of de 
broeken in de IJzervallei. 

Ondertussen had Paul Houwen in 1963-
1964 een Natuurploeg voor jongeren 
opgericht in Roeselare. Iedere 
zondagvoormiddag was er excursie. In 1966 
groeide uit deze Natuurploeg de eerste kern 
van de BJN (Belgische Jeugdbond voor 
Natuurstudie), afdeling Roeselare. De BJN 
smolt in 1981 samen met de jeugdwerking 
van de Wielewaal en werd JNM (Jeugdbond 
voor Natuurstudie en Milieubescherming). 
Ook voor de BJN-ers, en later de JNM-ers, 
waren De Blankaart en de IJzerbroeken hét 
excursiegebied bij uitstek. 
JNM gaan ook regelmatig mee op excursie 
met afd. Mandelstreke of komt meewerken 
op de werkdagen in het reservaat van de 

Mandelhoek in Ingelmunster of in de Kleiputten van Rumbeke. 
 

Gedurende de 47 jaar dat de Wielewaal-afd. 
Mandelstreke bestaat, was het bindmiddel 
tussen de leden de “natuur” in al haar 
aspecten. Wat uniek is, is de 
vriendschapsband die gegroeid is tussen de 
leden en de belangloze, jarenlange inzet 
voor de natuur! 
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